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De kermis van Ginderbroek 
 
De seniorenraad geeft om de drie maanden een magazine uit.  
Het laatste, mei 2023, ging over de kermis en had als titel Van spie-
gelpaleizen tot zottekeskoersen. 
 
In die brochure vertellen Jan Van Hees en Mil Kinnaer, beiden uit de 
Oude Molenstraat, hoe zij als kind de kermis hebben beleefd: De Zot-
tekskoers en Kermisfobie.  
 
Kermis vieren zit in onze genen en het blijft een traditie waar we 
eenmaal per jaar aan meedoen. Menig gezin maakt er een echt fami-
liefeest van met taart of gebak, anderen wandelen mee op de 
avondmarkt, kijken geamuseerd toe naar de straatspelen of huppelen 
mee tijdens de muziekavonden. 
De tekst van Jan Van Hees met De Zottekeskoers in Ginderbroek en 
die van Mil Kinnaer met Kermisfobie hebben we op onze website ge-
zet, samen met het kermislied van 1925 van Ginderbroek en het ont-
staan van onze kermis.  
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De zottekeskoers in Ginderbroek 
Jan Vanhees, voorheen Oude Molenstraat 
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De oorlog was voorbij, de kermissen werden weer opgestart. Ook in 
Ginderbroek. Als extraatje had men een Zottekeskoers voor fietsen 
bedacht. En fietsen waren er: een met ovalen voor- enachterwiel, of 
beide; een dubbele kader achter of boven elkaar, met en zonder pe-
dalen, een groot wiel voor en een kleintje achter of andersom. Ik kan 
ze mij allemaal niet meer herinneren. 
 
Maar mijn vader zou ook deelnemen. En nog wel met mijn fietsje. Ik 
was 3,5 jaar en had pas mijn eerste fietsje gekregen. Apetrots. Overal 
moest het mee naartoe, iedereen moest het gezien hebben. Een 
groen fietsje met dikke banden, ijzeren trappers en een bel die klonk. 
 
Hoe was het mogelijk dat mijn vader met mijn fietsje zou deelnemen? 
Ik weende, huilde, trappelde, want het was MIJN fietsje. Hoe mijn va-
der het ook probeerde, het was bijna onmogelijk voor een volwassen 
man om ermee vooruit te komen. Benen over het stuur, dat ging niet, 
rechtstaande ging niet want het was een doortrapper. Benen wijd en 
de hielen op de trappers bleek de enige mogelijkheid. Natuurlijk dat 
anderen hem bijna altijd moesten voortduwen. 
 
Ik heb weinig van de koers gezien, want tantes probeerden mijn snik-
kende gedachten ergens ander op te focussen en een crèmeglace 
zal daarbij wel geholpen hebben, denk ik.  
Na de koers kreeg ik mijn fietsje terug maar het nieuwe, het uitzon-
derlijke was er af voor mij. 
 
Later hebben mijn broer en zusters, mijn kinderen en zoveel anderen 
er nog op lerenfietsen. Totdat het in een andere kleur en met andere 
pedalen uiteindelijk terecht is gekomen bij een collega speelgoedver-
zamelaar. Mijn fietsje.  
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De zottekeskers van Ginderbroek rijdt voorbij het Rondplein 
 

 

 
En voorbij de kramen van de dinsdagmarkt van de Markt van Mol 
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Kermisfobie 
Mil Kinnaer, Oude Molenstraat 

 
Kermis? Bwa, dat was niet echt mijn ding. Nee. Kermis had iets don-
kers, het was een kleurrijk plaatje maar met een dikke zwarte rand. 
Ik moest de kermis niet en omgekeerd was dat ook zo, vrees ik. 
Waarschijnlijk had mijn grotemoe een groot aandeel in deze fobie. 
Als klein manneke hoorde ik verhalen van kindjes die tussen de ker-
miskramen verdwenen en nooit meer naar de stee terugkeerden en 
verhalen van jongens en meisjes die uit de vliegftuigjes werden geka-
tapulteerd of van tenen en voeten die onder de wielen van de draai-
molen werden platgewalst. Er waren de vogeltjes die per ongeluk on-
der het zeil van de botsautootjes fladderden en geroosterd werden 
tegen het kippengaas van het plafond. Ah ja, daar stond minstens 10 
000 volt op. Allez in ieder geval, moordend veel. 
 
Nee, de kermis maakte dit jongetje doodsbenauwd. Wanneer we dan 
toch gezinsgewijs naar de jaarmarkt gingen, was de aanlooproute 
steevast langs de cinema Den Eden en zo naar de hoek van de Cor-
biestraat. Daar stonden de vliegtuigjes van de kamikases. Bant 
speurde ik dan naar de lindebomen voor hotel Belle Vue om te zien of 
daar geen kindjes in hingen. 
Daarna was het bibberen langs de schiekramen. Tuurlijk, geweren 
zijn sowieso gevaarlijk! De viskaam bracht wat rust in mijn getormen-
teerd kopje. Als je genoeg eendjes gevangen had, kreeg je een plas-
tieken zakje met een goudvisje in. In de ogen van het beestje las je 
de angst en de dood. Want daags nadien zou het beestje vast en ze-
ker op zijn rugje in een wittewaaskleedje en met uitpuilende oogjes in 
de weckbokaal ronddrijven. 
De kermistrip boog aan de muziekschool naar links. Linea recta naar 
het Colosseum des doods. Het stond erop geschilderd met grote let-
ters: ‘Muur des Doods’. Het was een houten ton, hoog als de snoep-
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winkel van Reynders en breed genoeg om de gladiatoren binnenin  
ruimte  te geven om op hun Soroléa’s en Nortons met ware doods-
verachting tegen de wanden omhoog te sjiezen. Het spektakel moet 
des duivels zijn geweest, te horen aan de kreten  en het gegil van de 
toeschaouwers die zelfs Paul Anka in de botsauto’s overstemden. De 
blauwe rook en de stank van opgestookte risinusolie  maakten de hel 
compleet. 
 
Om het hoekje, net voorbij de sigarenwinkel, stond de rups. Wat daar 
juist mis mee was, begreep ik niet. Maar aan de blik van grotemoe te 
peilen wanneer ze vertelde over de rups, was deze machine wel wat 
straffer dan het vagevuur. Ik kon er niet bij hoe mijn zussen even later 
met smaak de rode appel op een stokje naar binnen snoepten. 
 
Thuis blee grotemoe doorhameren op de vermaledijde kermis. Wan-
neer de zon een maartse bui iets te rap wou opkuisen, hoorde ik een 
preek over ‘de kermis in de hel’. En dat zal zo wel geweest zijn, want 
ooit probeerde ik vader warm te krijgen eventjes warm te krijgen om 
tijdens zo’n duiveltjeskermis naar de schat te gaan zoeken bij de 
staart van de regenboog. Omdat de brave man de kans en de uitno-
diging negeerde, moest het daar bij de regenboog echt wel hels aan 
toe zijn gegaan. 
 
Ik groeide op in de Hoogstraat die in haar verste einder uitgaf op de 
Oude Molenstraat. Dat was verboden terrein. Daar woonde het ker-
misvolk. Verder dan de oudijzerhandel van de Pis reikte mijn leefwe-
reld niet. 
 
Neen, kermis was niet mijn ding. En dat zou zo blijven … tot de tes-
tosteron  de kermisangst naar mijn bijnieren knuppelde. Ik had een 
lief dat mij overtuigde om mee naar de kermis te gaan. Ik liet me cen-
trifugeren in de vliegtuigjes. De middelpuntvliedende kracht drukte me 
tegen alles wat zacht was aan mijn lief.  
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De rups met kap bleek geen vagevuur, maar een tripje naar de he-
mel. Bij de botsauto’s was Paul Anka vervangen door Jacqy Ickx. Ik 
laveerde met mijn lief als bijrijder zonder botsen tussen al die onverla-
ten die er niks van konden. We smulden suikerspin, smoutebollen en 
rode appels. En net voor we naar huis gingen, legde laatstemaartse 
bui een dun wit sneeuwpelletje over de kramen en de attracties. De 
zon droogde de Vennestraat op en de regenboog raakte net de weg. 
Daar heb ik mijn schat gevonden die vijftig jaar later met mij in de 
Oude Molenstraat woont en met mij en de kleinkinderen naar de ker-
mis gaat. 
 
 
 
Maar hoe erg: ‘Waar is 
die Muur des Doods in 
godsnaam gebleven?’ 
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Kermispoëzie 
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Het ontstaan van de Kermis 

 
Omstreeks 1900 hunkerde Ginderbroek naar een eigen kermis 
 
De buitenwijken Rozenberg en Ginderbroek hadden vóór 1900 geen 
eigen kermis. De kermis van Mol-Centrum was ook hun kermis. De 
belangrijkste activiteiten hadden in het Centrum plaats en daarom 
trokken die herbergen het meeste volk aan.  
 
Tijdens de Groote Kermis van Moll van Zondag 18 tot Zondag 25 Au-
gustus 1907, richtte ook de wijk Ginderbroek enkele activiteiten. 

 
- Loopkoers met hinderpalen in Ghinderbroek 
- Volksspelen in Ghinderbroek 
- Longhamp fleuri voor automobilisten (buiten prijskamp), rijtuigen, 

kinderwagentjes en velo’s, met als wegwijzer: Comedieplaats, 
Laer, Statiestraat, Corbiestraat, Steenweg, Markt, Nieuwstraat, 
Ghinderbroek tot Borgerhout. 

 
De buitenwijken van het Centrum vonden hun gading niet meer in de 
kermissen van Mol-Centrum. Het weekblad De Mollenaar schreef in 
1910:  

 
Een herbergier uit de Nieuwstraat zegt ons dat het aldaar nog 
droeviger toeging dan op een gewone zondag. 

 
Het was te begrijpen dat de herbergiers van de wijken steen en been 
klaagden. Ze wensten hun eigen kermis, zoals de gehuchten Achter-
bos, Millegem, Ezaart en Sluis er een hadden: 
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Wanneer gaan die menschen hun eigen kermis krijgen zoals de 
meeste gehuchten van de gemeente? stond er ook nog in De Mol-
lenaar van 1910. 

 
Voor de Grote Kermis van bijvoorbeeld 1912 beperkten de herbergiers 
van Ginderbroek zich, buiten de volksspelen, tot slechts één annonce 
in het weekblad, namelijk een prijskegeling in het Hooghuis:  

 
Prijskegeling op DINSDAG 20 Augustus (3de kermisdag), om 3 
ure namiddag, bij Jos. Mols, smid, Ghinderbroek. Vosseprijs vol-
gens gewoonte. Na de prijskegeling verkegeling van vlaaien. 

      Het Annoncenblad van Moll, 1912. 
 
Om een kermis in te richten had men de toelating van de gemeente-
raad nodig. Die was echter niet zo scheutig. Kermissen waren immers 
dagen van zedelijk verval, drinkbraspartijen en ruzies, meende de 
overheid. En volgens haar waren er al genoeg kermissen:  

 
Heeren, staat gij niet gaarne kermissen toe, omdat gij meent vol-
gens uw systeem, redelijkerwijze verantwoordelijk te zijn voor ’t 
kwaad dat daar gebeurt”  vroeg Het Annoncenblad van Moll van 
1919 zich af.  

 
De overheid, zowel de burgerlijke als de kerkelijke, stond heel wan-
trouwig tegenover de kermissen. Ze probeerden de kermissen zo veel 
mogelijk aan banden te leggen.  
Als ze het woord kermis hoorden, dacht ze meteen aan verhalen van 
drinkende, vrijende en vechtende mensen in een roes van vrijheid, 
want ze kenden de vele klachten van dronkenschap en vechtpartijen 
tijdens de kermissen. 
Daarbij waren enkele gemeenteraadsleden ook herbergiers van Mol-
Centrum die het niet zo graag zagen gebeuren dat hun kermis afge-
zwakt werden.  
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Die dag van de processie op Hoogweerdig zagen velen als een ge-
schikte dag voor een kermis, omdat er dan toch al veel volk kwam 
opdagen:   

 
Morgen Zondag, zal de luisterrijke processie te Moll, haren ge-
wonen uitgang doen tot Borgerhout in Ginderbroek te Moll. 
Uit Ginderbroek – Ik neem de vrijheid bij middel van Het Annon-
cenblad van Moll elkeen uit te noodigen morgen een bezoek aan 
de Nieuwstraat en Genebroek te brengen. Voor alles is wel ge-
zorgd en overal zal ‘versch bier in de kelders van de herbergen’ 
zijn.  
Ik kan er niet aan doen, maar ik hou er aan dat met het feest van 
Hoogweerdig veel volk naar de Nieuwstraat en Genebroek komt. 

Een inwoner van Ginderbroek 
Het Annoncenblad van Mol, 1902 

 
1906 
 
De herbergiers van Ginderbroek probeerden maar steeds in navolging 
van de gehuchten om ook een eigen kermis te versieren. Maar hun 
pogingen zouden jaren aanslepen.  
Alle middelen werden uitgebuit om ze er door te krijgen. Het werd vele 
jaren lang een welles en nietes spelletje. Het ging zelfs van valse be-
richtgevingen tot lasterrijke zware taal van de oppositie. 
 
Wie voerden vooral die strijd om een kermis in Ginderbroek?  
Natuurlijk de herbergiers van Ginderbroek, maar ze kregen daarbij 
een reikende hand van de koormaatschappij ‘Zucht naar Kunst’ die in 
1904 in de wijk was opgericht. De koorleden wilden zoals in de ge-
huchten ook een kermislied aanleren, ermee door de wijk trekken en 
zelfs een concert geven. We zullen later merken dat het mannenkoor 
Zucht naar Kunst een hoofdrol zal spelen in de kermis van Ginder-
broek.  
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Op 6 maart 1906 schreef de Gazet van Antwerpen: 
 
Moll – Onjuist – Wij hadden gemeld dat de gemeenteraad in zit-
ting van verleden Woensdag aan de inwoners van Ghinderbroek 
en Nieuwstraat een kermis verleend had op Zondag en volgende 
dagen na H. Sacramentsdag. Dit is niet juist. Men heeft onze 
briefwisselaar beet gehad, want er is geen zitting van den ge-
meenteraad geweest, zoodat er over de bedoelde kermis niet is 
kunnen gesproken nog gestemd worden.  
 

Vermoedelijk was het bericht de wereld in gestuurd om druk op de 
gemeenteraad uit te oefenen. Enkele weken later weerlegde de ge-
meenteraad zelf dat ze geen toelating had gegeven voor een kermis 
in Ginderbroek:   

Gemeenteraad – Zitting van 10 April 1906 
Over de kermis van Ghinderbroek is geene beslissing genomen. 
De leden zijn gunstig aan het voorstel, 3 dagen toe te staan, met 
Hoogweerdig, doch geen spel te laten houden. 

 
Geen ‘spel’ betekende in die tijd dat er geen muziek in een zaal mocht 
gespeeld worden en dus ook niet gedanst. 
Ondanks het verbod, werd op zondag 17 juni 1906 toch een soort 
kermis gehouden. Het Annoncenblad van Mol van 23 juni bracht er 
een uitdagend verslag van, zelfs door het woord Ghinderbroekkermis 
te gebruiken:  

 
Ghinderbroek-kermis 
Verleden zondag niet al te veel bezocht. De mannen van de 
koormaatschappij hadden het initiatief genomen op maandag 
eenige feestelijkheden in te richten: vogelpik per velo, een concer-
te door ‘Zucht naar Kunst’ en volksbal. 
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Veel volk uit alle wijken van Moll. Leven en beweging in Ghinder-
broek  waren het gelukkig gevolg van dit feest. We hopen de in-
geslagen weg verder te gaan tot vooruitgang van Ghinderbroek 

Het Annoncenblad van Moll, 1906. 
 
 
In 1910, en alleen in dat jaar, verscheen het plaatselijke weekblad De 
Mollenaar, een vrijzinnige krant. Het was de spreekbuis van de vrijzin-
nige linkse liberalen, die toen in de oppositie van de gemeenteraad 
zaten.  
Het afwijzen van een kermis in Ginderbroek door de gemeenteraad en 
het op de lange baan schuiven ervan, werd door deze politieke partij 
van de oppositie  gretig gebruik van gemaakt om oppositie te voeren..  
De journalist van die krant is een zekere Rikske. We vermoeden dat 
hij een herbergier van Ginderbroek is geweest.   
 
De Mollenaar, nr. 14 

En zoo blijft het onherroepelijk beslist en daarom bedrukte Nieuw-
straat en Ghinderbroek, blijft gij van de kermissen uitgesloten.” 
“Inwoners van Nieuwstraat en Ghinderbroek, bedenkt dat het toe-
komend jaar kiezing is, dat er middel bestaat eene kermis te ver-
krijgen, door allen als een man en zonder onderscheid te stem-
men voor lieden die het belang der Mollenaren zullen behartigen 
en voorstaan. 

 
De Mollenaar, nr. 20: 

Inwoners van de Nieuwstraat en Ginderbroek juicht! 
Met kermis moogt gij wel rijstpap eten, maar noch vermaak, noch 
kermis zult gij vieren. Zoo is het beslist en zoo staat het geboekt in 
het besluit genomen in zitting van de gemeenteraad van jongstle-
den maandag. 
Onze vroede burgervadren, nooit bezield met de rechten der Mol-
lenaren te vrijwaren, (nog de tentkwestie van Moll-kermis) durven 
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het kwaad gedurende de kermisdagen misdreven door springen 
en dansen niet op hun zuiver geweten nemen.  
Wij hebben altoos in de waan verkeerd, dat deze Mollsche straten 
bijzondere vroomachtige lieden huisden, het stiefmoederlijk be-
stuur der vreemde kadodders (de katholieken) zeer genegen en 
altijd opgehemeld hebben. 
Wat hebt gij brave lieden toch misdaan, omdat gij niet de minste 
gunst kunt bekomen van uwe vroome voorstaanders?! ‘t Is zoals 
het Jodenspreekwoord zegt: Van je vrienden moet je ‘t hebben... 

 
De Mollenaar, nr. 21: 

Ha, beste vrienden der Nieuwstraat en Ghinderbroek, sinds Riks-
ke zijn eigen mee bemoeit, zullen onze vreemde stadhuismannen 
misschien toch over den struikelsteen der kermis en het op hun 
eerste communiezieltjes durven nemen u te laten springen en 
dansen en u eene kermis te geven die misschien wel een gan-
sche week zal duren. En waarom niet? Bestaat er dan toch zoo’n 
oneindig kwaad met zoo eens een goede flikker te doen Ziehier 
een voorbeeld om te bewijzen  dat daar hoegenaamd geen kwaad 
in bestaat. Al onze stadhuisbazen maken deel van een sociëteit 
waar kloontjeschuif  is vervangen geworden door wals of polka en 
tot nog toe is er nog geen woord over gemikt en gekikt geworden. 
Of is het soms in sommige hunne lokalen geen kwaad wat in an-
dere kwaad is? Waarom twee maten en twee gewichten Heb 
maar geduld, mannen, er zal iets van komen, de Mollenaar is er 
op uit geweest.  

                                                                   
De Molenaar, nr. 22: 

Rikske en de Kermis 
Ha, Nieuwstraat en Ghinderbroek, nu hebt g’u zelven kunnen 
overtuigen in de Frut (de bijnaam van de Mollenaar voor het ka-
tholiek gemeentebestuur), dat eene keer er De Mollenaar zich 
mede bemoeit, de vroede vaderen van den gemeenteraad er niet 
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op geslapen hebben, om De Mollenaar aangenaam te zijn. Want 
zoals wij zien , heeft dezen fameuzen gemeenteraad, welken wij 
aan dien van Rattendonck kunnen vergelijken, vier haar beste 
kruiers heeft aangesteld om den grond der kermis eens goed te 
onderzoeken. 
En gij weet, beste lezers, dat, als zulke gewaardeerde kruiers 
hunnen jip uitschieten en in hunnen hemdsmouwen beginnen te 
kruien en onderzoeken, er nog al wat grond verzet en onderzocht 
worden. 

       
De gemeenteraad had vier raadsleden aangesteld om de aanvraag 
voor een kermis in Ginderbroek te onderzoeken.  
 
De Mollenaar, nr.26: 

Mijnheer Rikske en De Mollenaar, 
Ik heb deze week het genoegen gehad eene der Mollsche Gin-
derbroek-kermis-onderzoekers in mijne herberg te ontvangen. Na 
hem ondervraagd te hebben om den uitslag van het onderzoek te 
mogen kennen, was dezen onderzoeker wel zoo vriendelijk mij te 
bekennen, dat zij niets anders konden of durfden, gezien het 
schrijven van De Mollenaar dan ons eenen kermis te geven. 
Zoodus, Mijnheer Rikske, is ‘t dank aan u, dat wij onze kermis zul-
len verkrijgen en ik bedank u hartelijk voor hetgeen gij wel hebt 
willen doen voor onze bedrukte Nieuwstraat en Ghinderbroek.  

                                                     Eene herbergierster. 
 
Maar alle politieke pogingen van Rikske ten spijt, zal Ginderbroek tot 
1914 verstoken blijven van een kermis. 
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Wat had de Sacramentsprocessie van Hoogweerdig te maken 
met het ontstaan de de kermis van Ginderbroek? 
 
Het woord kermis is volgens sommige bronnen trouwens afgeleid 
van ‘kerkmis’: een mis ter gelegenheid van het feest van de pa-
troonheilige van de parochie of van de kerkwijding.  
In Ginderbroek echter is de kermis ontstaan doordat om de twee jaar 
de processie met Sacramentsdag door Ginderbroek trok.  
Die Sacramentsprocessie bracht veel volk op de been en de herber-
giers zagen er brood in. Een inwoner van Ginderbroek, vermoedelijk 
een cafébaas, schreef in een plaatselijk weekblad dat ze tijdens de 
processie veel volk verwachten, ook in de herbergen, waar dan ‘vol-
doende vers bier in voorraad  zal zijn’. 
 
Hoogweerdig viel op de donderdag na Pinksteren. Vroeger trok de 
sacramentsprocessie met Hoogweerdig (Sacramentsdag) beurte-
lings naar de volkswijken Rozenberg en naar Ginderbroek. Dan wa-
ren Nieuwstraat en Ginderbroek met vlaggen en bloemen versierd. 
Het was toen een dag dat de wijk in een geur van bloemen en ge-

bed werd gedompeld.  
 
 
 
 
 
Op het Pleintje van Borgerhout werd 
zelfs een ark gebouwd (Foto hiernaast, 
met Rik Berghmans, bovenste rij ui-
terst rechts.  
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Dan trok de monstrans met het Allerhoogste door de Nieuwstraat en 
Ginderbroek.  
Die ochtend plukten de ‘mèrekens’ (de meisjes in wit gewaad) de 
blaadjes van de prachtige bloemen in de tuin en verzamelden de 
oogst in een mand. 
In de voordeur of op de vensterbank waar de processie kwam, had-
den sommige bewoners een klein altaartje gebouwd met een H. Hart- 
of een Mariabeeld te midden van twee kandelaars.  
De deken droeg de monstrans met het Heilig Sacrament mee in de 
processie, voorafgegaan door witgevleugelde engelen van de rang 
van serafijnen en cherubijnen. Hij stapte onder een baldakijn en de 
leden van de kerkraad droegen de flambolen. De pompiers in uniform 
omringden hem. De klokken luidden en de ‘maagdekens’ wuifden met 
palmtakken en het kerkkoor zong psalmen en Hosanna. De mensen 
knielden met eerbied en ontzag neer op het trottoir als het Heilig Sa-
crament voorbijtrok en de mannen namen hun pet af en iedereen 
sloeg een kruisteken als het goudbrokaat doorweven baldakijn onder 
belgerinkel voorbij schreed.  
Er was telkens een grote toeloop. Zodra men in de verte de eerste te-
kenen van beweging ontwaarde, keken ze hoopvol op, alsof ze door 
een visioen overvallen werd. De meisjes strooiden de honderden 
bloemenblaadjes over de gehele breedte van de straat. Het leken wel 
boerinnen die zaaiden op asfalt.  
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Het muziekkorps van de Staatsweldigheidsschool op de Markt onder lei-
ding van meester Peeters, ter gelegenheid van de processie die naar 
Ginderbroek trok met Molkermis op 15 augustus. 

 
De Sacramentsprocessie ging tot aan het Pleintje van Borgerhout (nu 
Texaco), waar de buurt een rustaltaar hadden opgesteld en versierd. 
Daar gaf de priester de benedictie met het Heilig Sacrament en ze-
gende de priester van op het altaar het volk met een stralende mon-
strans waarin een gewijde hostie achter glas gevangen zat. Het maak-
te indruk op de harten van de geknielde aanwezigen: 

 
- Morgen Zondag doet de processie van Moll haren gewonen om-
gang. Zooals men weet is de processie van Moll sinds eenige ja-
ren zeer in luister toegenomen. Telkenmale bij eenen nieuwen 
uitgang ziet men meer opluistering. Wij hopen en wenschen dat 
een heerlijk weder deze plechtigheid mogen begunstigen. 
Wij zetten iedereen aan morgen Zondag naar de Nieuwstraat en 
Genebroek te gaan. Dit is een gewoonte die niet mag verloren 
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gaan. De herbergiers hebben gezorgd voor lekker bier. Dus mor-
gen allen naar Genebroek-kermis. 

Het Annoncenblad van Moll, 1894. 
 
Ondertussen schoten twee leden van de St-Barbaragilde hun buksen 
leeg om door de knallen de boze geesten te verjagen.  
 
Na de zegening en de processie namen de vrouwen hun kleinste kin-
deren bij de hand en de mannen zetten hun pet op en iedereen blies 
de aftocht. De mannen trokken naar hun stamcafé alswaar het myste-
rie van het heilig Sacrament door te spoelen en ingeruild voor de mys-
teries van hun dagelijkse arbeid. 
Thuis wachten de vrouwen nog geduldig naast de koude maaltijd, in 
het besef dat hun wederhelft straks het oosten van het westen niet 
meer onderscheiden zou, een eigenaardigheid die ook op zon- en 
feestdagen algemeen in de wijk aanvaard werd.  
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De Sacramentsprocessie van omstreeks 1920: aan het Pleintje van Gin-
derbroek en in het begin van de Nieuwstraat. 

 
Met de Sacramentsprocessie kwam er veel volk op en de herbergiers 
ontvingen iedereen met open armen. De annonces in Het Annoncen-
blad van Moll lieten niets aan duidelijkheid over. Sommige herbergiers 
durfden al spreken van een ‘zogenaamde’ Genebroeckkermis, alhoe-
wel er nog geen ‘spel’ mocht gehouden worden. Maar met die Sacra-
mentsprocessie werd in ieder geval de kiem gelegd van de latere 
kermis: 

 
Morgen Zondag is het de gewoonte dat de Processie volgens 
jaarlijksche gewoonte van naar Genebroek te gaan om de zooge-
naamde Genebroeck-kermis bij te wonen. Wij hopen dat zulks dit 
jaar wederom het geval zal zijn, opdat de herbergiers dezer wijk, 
hierdoor enigszins zouden vergoed worden, daar zij uit de andere 
kermissen van Moll weinig of geen voordeel trekken. Dus allen 
naar Genebroeck. Voor de beste dranken is gezorgd. Eene goede 
ontvangst wacht U!                    Het Annoncenblad van Moll, 1900. 
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Morgen zondag, zal de luisterrijke Processie te Moll, haren gewo-
nen uitgang doen tot Borgerhout te Moll. 
Uit Genebroek – Ik neem de vrijheid bij middel van Het Annon-
cenblad elkeen uit te noodigen morgen een bezoek aan de 
Nieuwstraat en Genebroek te brengen. Voor alles is zoo wel ge-
zorgd, en overal versch beste bier in de kelders. Daarbij, wij zijn 
allen Mollenaars en zouden ook eens graag  vereerd worden met 
een bezoek der inwoners van de Markt, Laer, Statiestraat, Gin-
derbuiten enz. Die brengt vriendschap onder de mensen, wij van 
onzen kant zullen hetzelfde doen. Ik kan er niet aan doen, maar ik 
hou er aan dat met het feest van Hoogweerdig veel volk naar de 
Nieuwstraat en Genebroek komt.       Een inwoner van Genebroek 

Het Annoncenblad van Moll, 1902. 
 

Die inwoner is vermoedelijk een herbergier die veel volk verwacht in 
Ginderbroek en dus ook in zijn herberg: 

Er zal voldoende vers bier zijn, schrijft hij.   
Bij de herbergiers van Nieuwstraat en Ginderbroek groeide langzaam 
de hoop op een echte kermis.  
 
1911 
Na het woelige jaar 1910 over het al of niet toestaan van een kermis 
in Ginderbroek, spande de gemeente zich in om tijdens de Grote 
Kermis van Mol-Centrum een uitgebreid programma op te stellen.  
Ze richtten hun aandacht deze keer vooral naar de wijken en verleen-
den steun bij het inrichten van wielerwedstrijden en volksspelen.  
 

Kermis 1911, ingericht met de welwillende ondersteuning van het 
Gemeentebestuur 
Zondag 20 Augustus – Om 2 uren velokoers voor de mannen van 
Ginderbroek en Nieuwstraat 
- Nummers halen bij Fons Verrees (Ginderbroek) 
- Inschrijving bij Eugène Schaeken (café Borgerhout); 
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- Vertrek bij Jan Delaet (Ginderbroek) 
- Aankomst bij wed. Molenberghs (Bij Warke Bol, Ginderbroek) 
- Prijsuitreiking bij Louis Boons (De Lansier, Veldstraat) 
Daarna volksspelen. 
Maandag 21 Augustus – Groote velokoers voor alle liefhebbers 
(45 km): eerste toer 5 fr. premie; 25 fr. vooruit;  Moll-Olmen-
Meerhout-Punt-Gheel-Moll. Vertrek stipt om 2 ure. 
- Nummers halen bij Louis van Hees (De Waal, Ginderbroek) 
- Inschrijving bij Karel Luyckx (In de Ketel, café Nieuwstraat) 
- Vertrek bij Leander Mortier (In de tram, café Ginderbroek) 
- Aankomst bij Jan beyens (In de Congo, Ginderbroek) 
- Prijsuitdeeling bij Jules Gevers (Café Ginderbroek) 
Daarna volksspelen. 
Dinsdag 22 Augustus – Groote vogelpik per velo voor alle liefheb-
bers, stipt om 2 ure 
- Inschrijving bij jan Delaet. 
- Prijsuitdeeling bij Ferd. Van Hees (Café Ford, Ginderbroek) 
Stilkoers 5 fr. Vooruit 
- Inschrijving bij Jozef Mols (Hooghuis, Ginderbroek) 
- Prijsuitdeeling bij jan Van Hees (café Ginderbroek) 
Loopkoers, 5 fr. Vooruit 
- Inschrijving bij Leander Mortier 
- Prijsuitdeeling bij Ferdinand Van Heess (Ginderbroek) 
Daarna volksspelen. 
Donderdag 24 augustus – Om 2 uren groote ringsteking te paard: 
5 fr. 
- Inschrijving bij Karel Luyckx (Nieuwstraat)     
- Prijsuitdeeling bij Jozef Mols (Ginderbroek) 
Velokoers voor de jongelingen onder de 16 jaar van Ginderbroek 
en Nieuwstraat 
- Inschrijving bij Jan Beyens (Ginderbroek 
- Prijsuitdeeling bij Fons Verrees (Ginderbroek) 
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Maandagvoormiddag – Groote Koersen op de velodroom van 
Ghinderbroek. Onder de Bomen (Pleintje van Ginderbroek. 
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor de ongevallen.  

 
 
Ondanks dit algemeen programma van de kermisfeesten 1911, publi-
ceren nog verschillende herbergiers van Ginderbroek hun activiteiten 
afzonderlijk: 

 
Ginderbroek-kermis 
Maandag 21 augustus: velokoers voor alle liefhebbers (45 km): 
vertrek Leander Mortier 
Dinsdag 22 augustus: loopkoers, 5 fr. vooruit: inschrijving bij Le-
ander Mortier 

 
Kermis in Ginderbroek 
- Zondag 20 augustus 1911 om 2 uur:  velokoers voor de mannen 
van Ginderbroek. - Inschrijving bij Eug. Schaeken 

 
Grote feesten tijdens de kermis 
- Op zondag 20 augustus, om 2 ure velokoers voor de mannen 
van Ginderbroek en Nieuwstraat. Aankomst bij Wed. Molenberghs 
 
Ter gelegenheid van de kermis, op Zondag 20 Augustus 1911, ve-
lokoers voor  de jongelingen van Ginderbroek: prijsuitreiking bij 
Fons Verrees-Van Hees. 

 
Ook voor de Kleine Molkermis staan in Het Annoncenblad van Moll 
enkele aankondigingen in verband met de kermisfeesten gepubli-
ceerd: 

 
Groote verkegeling van een partij jonge hanen, op ZONDAG 30 
Juni (Kleine Moll kermis) om 3 ure, bij Joseph Mols, Hooghuis, 
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Ghinderbroek te Moll. Om 6 ure zullen de haantjes opgepeuzeld 
worden. (1911) 

 
Prijskegeling op ZONDAG 30 Juni (Klein Kermis), om 1 uur na-
middag Jules Gevers, Ghinderbroek Moll. (1912) 

 
Mosselen te verkrijgen met Sint-Pieter-kermis, bij wed. Beyens, In 
den Congo, Ghinderbroek, Moll. (1913) 

 
Ghinderbroekkermis – Ter gelegenheid van Ghinderbroekkermis 
te hooren flink muziek (orgel). Te verkrijgen beste bier bij Eugeen 
Willekens, Nieuwstraat 48, Moll. 

 
 
1914 
Dat jaar is misschien wel de belangrijkste datum in de kermisgeschie-
denis van de wijk. De gemeenteraad zal dan aan Ginderbroek één 
kermisdag toestaan, de zondag na Sacramentsdag:  

 
Zitting Gemeenteraad van Moll 16 Mei 1914 
Een aantal herbergiers van Ghinderbroek hebben mondelings het 
oprichten eener kermis in hunne wijk gevraagd. Hier wordt ge-
vraagd aan de aanwezige herbergiers van Ghinderbroek wat zij 
verlangen, en welke dag. Deze antwoorden dat zij even als de 
andere wijken denken recht te hebben op eene kermis. 
De heer burgemeester zegt hen dat zij altijd hebben mogen mee-
doen aan de Moll kermis. Dit kan Ghinderbroek echter niet bevre-
digen. 
Nu worden door heeren raadsleden verschillende voorstellen ge-
daan, namelijk: 
 1° P. Declercq haalt aan dat er vroeger een voorstel is geweest 
strekkende tot het vieren van de St.-Pieterskermis gedurende 3 
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dagen alleen door Markt, Nieuwstraat en Ghinderbroek, en van de 
groote kermis 5 dagen door Laar en Statiestraat.  
2° Door M. Smolderen het afnemen van Woensdag en Donderdag 
of Donderdag alleen van de groote kermis en dezen dag of den 
Zondag daaropvolgende te geven aan Ghinderbroek. 
De aanwezige herbergiers denken dit niet te kunnen aannemen. 
Hierop wordt door de burgemeester het gedacht gevraagd van 
eenige andere aanwezigen. Deze zeggen  niets te beslissen te 
hebben, maar vermits men hun advies vraagt drukken zij uit dat er 
geene reden bestaat om de kermissen in Moll nog te besnoeien. 
 Hierop ontstaat een gedachtenwisseling waarin er van den eenen 
kant gezegd wordt dat de gemeenteraad vindt dat er te veel ker-
missen zijn, meer dan in andere gemeenten, en de kermissen er 
niet zoozeer noodig zijn om de menschen bijeen te brengen dank 
aan het huidig gemakkelijk verkeer. En van den andere kant der 
aanwezige toehoorders dat Moll het minste kermissen telt van al 
de omliggende gemeenten en dat juist dank aan het gemakkelijk 
verkeer de Mollenaars naar al de kermissen van de omliggende 
gemeenten kunnen gaan en het dus noodig is om te Moll tering en 
nering te houden of te brengen, het aantal kermissen te vermeer-
deren. 
De gemeenteraad zit er geen bezwaar in eene kermis aan Ghin-
derbroek toe te staan. Er zal hierover beslist worden op eene ver-
gadering van het College op Donderdag 28 Mei, waarop een her-
bergier van Ghinderbroek zal moeten komen met eene opdracht 
geteekend door de herbergiers van deze wijk, den dag vaststel-
lend.                                              Hierop wordt de zitting gesloten. 

 
 

Moll – Ghinderbroek – Nieuwe kermis 
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft aan eene af-
vaardiging van herbergiers eene kermis toegestaan op 21 Juni. 
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De gemeenteraad heeft hierover echter definitief te beslissen. We 
hopen dat de gemeenteraad begin der week zal bijeenkomen, 
daar er voor eene nieuwe kermis noodzakelijk feestelijkheden 
moeten ingericht worden om de kermis van de aanvang af, goed 
te doen lukken, en het dus meer dan tijd is om hiermede te begin-
nen  
 
Ghinderbroek – Kermis 
De gemeenteraad heeft in zitting van 8 Juli 1914 beslist de wijken 
Nieuwstraat, Veldstraat en Ghinderbroek voortaan Kermis met Bal 
te laten vieren den 3n Zondag na Sinxen, ’t zij Zondag na Hoog-
waardig. 
De Groote Kermis van Moll wordt gebracht op 4 dagen met Bal, in 
plaats van 5 dagen.       
                                                       Namens het Gemeentebestuur 

 
Eindelijk hadden de herbergiers van Ginderbroek een kermisdag bin-
nen. Toch waren de mensen ook op maandag aan het dansen ge-
raakt bij Smed Mols in het Hooghuis.  
Commissaris Thys hoorde het en met rasse stappen ging hij ernaar-
toe. Hij was een goede mens maar alles moest strikt verlopen zoals 
het voorgeschreven was. Het volk zag de commissaris aankomen en 
verwachtte een proces-verbaal. Toen de commissaris aankwam, 
stormde het volk naar buiten en liepen de commissaris onderstebo-
ven. Of Smed Mols een proces-verbaal gekregen heeft wist onze ver-
teller niet te zeggen.  
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Onmiddellijk na de goedkeuring publiceren enkele herbergiers hun 
kermisactiviteiten in Het Annoncenblad van Moll:  

 
Ghinderbroek-Kermis -  Velokoers 
Ter gelegenheid der kermis zal er eene velokoers voor alle lief-
hebbers ingericht worden door de herbergiers van Ghinderbroek 
op Zondag 21 JUNI. 
 
Feesten in de Veldstraat op Maandag 22 Juni ter gelegenheid der 
kermis. Maandag avond 9 ure: Vuurwerk. Daarna oplating van 
den schoone verlichten Ballon. 

 
Een week nadien verscheen in het Annoncenblad van Moll een uitge-
breid een uitbundig verslag van die eerste kermis: 

 
Ghinderbroek-Kermis 
Voor de eerste keer dat Nieuwstraat en Ghinderbroek hun eigen 
kermis vierden, is het een bijval geweest zonder weerga. Alhoe-
wel er, bij gebrek aan tijd, geene feestelijkheden ingericht waren, 
zag men reeds van vroeg in den namiddag het volk toestromen 
naar Ghinderbroek. Het was volle bak in al de herbergen. Al de 
wijken van het dorp waren goed vertegenwoordigd. 
Op enkele uitzondering na, was er bal in alle herbergen. Deze had 
zijn winkel, geene zijn werkhuis ledig gemaakt om een behoorlijke 
ruimte te hebben voor de dansers. Al die zaaltjes waren goed ver-
licht en versierd en de dansende paren flikkerden er lustig op los. 
Er werd veel plezier gemaakt, de vrede nergens gestoord en de 
herbergiers zullen niet mogen klagen over hun kermisdag. 
De toelating om te dansen was niet gegeven op Maandag. Toch 
zouden de twee Molsche muziekmaatschappijen een bezoek 
brengen aan de wijk Ghinderbroek. 
De harmonie Eendracht vierde nog hare overwinning van daags te 
voren van de muziekwedstrijd, en trok na hare leden-herbergiers 
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bezocht te hebben, naar het laatste huis der kermis. Een groot ge-
tal dames, jufvrouwen, leden en andere personen vergezelden de 
harmonie, of liever sprongen en dansten in gulle vroolijkheid  ach-
ter de vierende maatschappij. Ten einde gekomen werd er halt 
gehouden en na een schuimend glas te hebben geledigd begon-
nen eenige muzikanten buiten op de straat eenen volksdans gaan 
te spelen. Eene groote menigte had zich intusschen verzameld en 
bij de eerste toonen der dansmuziek ging er door die gansche 
menigte als een elektrieken schok, en in bonte warreling danste 
het al mede, ouden en jongeren, moeders en vaders. De rijkste 
burgers en hunne dames, de neringdoeners, de werklieden en 
werkmeisjes, ’t danste al mede, al ondereen, in groote en kleine 
ringen rondom de maatschappij, terwijl alle zongen en joelden de 
meestgekende dansliedjes. Zelfs de oudsten zonden te trappelen 
van plezier, en waagden al eens een sprongetje mee. 
Intussen groeide het getal aanwezigen zienderogen aan, op korte 
tijd waren er minstens 800 personen uit alle wijken van het dorp 
daar aanwezig en allen werden aangegrepen door den onbeschrij-
felijken geestdrift van de menigte, allen dansten en zongen en 
sprongen, zonder rust noch duur. 
De herbergen stroomden vol, zonder dat men hiervan iets aan de 
menigte buiten kon bespeuren, en zij die zich gelaafd hadden 
sprongen weer buiten om zich te mengen onder den joelenden en 
dansenden hoop. 
’t Was een tooneel waardig van het palet van een Breughel of Te-
niers. Een echte, oude Vlaamsche kermis. 
 

 
 
Dat Ginderbroek maar één kermisdag met muziek was toegewezen, 
lag de herbergiers zwaar op hun maag.  
Pauwke, een Ginderbroekse correspondent, schreef daarover een 
nogal bitsig en strijdlustig artikel in Het Annoncenblad van Moll: 



30 

 

Ginderbroek-Kermis 
Eén ei is geen Paaschei, twee eieren is één Paaschei, drie eieren 
zijn Paascheieren. – 
Zo zeg ik voor Ginderbroek: Eén dag kermis is geen kermis, twee 
dagen kermis is ne kermisdag, en drie dagen kermis is een ker-
mis, gewenst en geëischt door het volk van Ginderbroek. 
‘k Vraag mij af, en wel met rede geloof ik: Waarom maar éénen 
dag kermis in Ginderbroek en Nieuwstraat, wanneer er drie dagen 
kermis zijn voor Ginderbuiten, Ezaart, Milleghem, Achterbosch 
enz. Betalen de herbergiers in Ginderbroek en Nieuwstraat niet 
dezelfden lasten als die van andere wijken? Viert de Ginderbroek-
se bevolking niet even gaarne kermis, als de rest der Mollsche 
bevolking? Gingen de jongens van Ginderbroek niet zoo wel vier 
en een half jaren ten strijde als andere Mollenaars? 
Heeren, Leden van ’t Gemeentebestuur, het soort feest ingericht 
voor Maandag toont aan, dat de menschen van Ginderbroek niet 
tevreden zijn met éénen dag kermis. Ik voorzie, dat er daar links 
en rechts ’s avonds, aan den eenen of anderen uithoek, wanneer 
er geen plolitie te zien is, nog nen ferme flikker wordt afgegeven, 
en nog menig beentje wordt uitgesteken. Ik weet, heeren, dat gij 
niet gaarne kermissen toestaat, omdat gij meent volgens uw sys-
teem, zedelijker wijze verantwoordelijk te zijn voor ’t kwaad dat 
daar gebeurt. – Bedenkt, dat danspartijen in ’t geniep, verderfelijk 
zijn, dat gewone feesten daarentegen, de publieke dansfeesten, 
slechts de uitdrukking zijn van ons zuiver Vlaamsch gemoed, dat 
openbare kermissen eigen zijn aan Vlaamsche aard en zeden en 
niets kwaads in zich hebben. 
Schenkt dus Ginderbroek en Nieuwstraat een kermis, die kermis 
mag geheeten worden, ’t is te zeggen, ééne van drie volle dagen. 
Ik heb nogal een breede conciëntie, ‘k neem alles over mij. Moest 
per ongeluk Sinte-Pieter U later er eenig verwijt over maken, 
ehwel kom dat tot mij, ik ben zijn beste vriend, ‘k zal hem dan al-
les voor u uitleggen en de zaak bepleiten. Ik weet zeker, dat Hij na 
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mij aanhoord te hebben, zal uitroepen: ”Sinte-Cecilia, hier hebt gij 
eenige mannen van Moll, waar gij nog fel gevierd wordt, haal uwe 
beste muzikanten bijeen en ruischt eens nen fermen quadrille af 
voor die lieden, zij hebben het verdiend, want zij gaven aan mijn 
beminde parochianen gelijke plichten, maar ook gelijke rechten.                                                    

PAUWKE 
 
Pauwke liet zich na deze kermis niets meer van zich horen. Was hij te 
moe of te ziek van het kermisvieren. Hadden ze in Ginderbroek toch 
‘spel’ gehouden en had hij moeilijkheden gekregen met zijn opruiende 
taal tegen het gemeentebestuur en het verkondigen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Wie zal het zeggen? 
 
Nochtans kwam het jonge volk hier of daar toch nog samen, vooral in 
afgelegen herbergen, zoals die keer bij ’t Kapiteintje aan de Vier Ar-
men (Borgerhoutsendijk-Volmolenbaan)  
Tijdens een razzia in het café van ’t Kapiteintje riepen de Duitsers: 
“Blijven staan!’  
Een van de jongens, Naris van de Sleep (Knaeps), die aan de Volmo-
len woonde, sprong in het tumult door het raam en vluchtte. Een Duit-
se soldaat achtervolgde hem en schoot de jongen dood: 

23 JANUARI. Heden Zondag avond werden in de danszaal van ’t 
Kapiteintje ongeveer 45 dansers en danseressen aangehouden 
door Duitsche soldaten. Ze werden naar de gendarmerie geleid en 
na een zekeren tijd losgelaten. De Duitsers hebben hun nuttig 
werk deerlijk bedorven met een zekere J. Knaeps, 30 jaar, die wil-
de vluchten, dood te schieten. 

Het Annoncenblad van Moll, 1917. 

 
1919 
Na de bevrijding leefde het volksleven langzaam weer op en ook de 
kermissen werden weer ingericht, ook die van Ginderbroek, maar op 
de zondag na Hoogwaardig:  
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Ginderbroek-kermis 
Ja, ’t zal er spannen in de wijken Ginderbroek en de Nieuwstraat, 
Zondag acht dagen. 
Gelijk in 1914, de laatste kermis voor den oorlog, een ware ker-
misdag mocht genoemd worden, zoo zal de eerste Ginderbroek-
kermis na den oorlog niet moeten onderdoen, want naar wij zooal 
hoorden, zullen de herbergiers hun best doen om plaats voor te 
bereiden aan de kermisvierders, opdat ze de beenen behoorlijk 
zouden kunnen verzetten. Orgels en andere muziekinstrumenten 
zijn reeds aangevraagd om medewerking te bieden. Nu nog ge-
zorgd voor een lekker pintje gersten, en alles is klaar om in Gin-
derbroek één ganschen dag kermis te vieren, want de kermis 
duurt eigenlijk maar één dag.  
Doch omdat één dag toch zoo bitter weinig is voor ’n kermis, heb-
ben de inwoners van Ginderbroek besloten dien enkelen dag 
maar goed mee te vieren, en dan ’s Maandags maar wat langer 
uit te slapen, en dan in den namiddag zoo wat ’n soort Vlaamsche 
kermis of volksspelen in te richten, waarbij elke inwoner zal in 
meêstemmen en bijdragen, als ’t noodig is, om de onkosten te 
helpen dekken die er zouden op uitgaan. 
Alzoo zou dan Maandag na Ginderbroekkermis wel geen echte 
kermisdag wezen voor de bevolking van ter plaatse, en menigeen, 
uit nieuwsgierigheid zou dan ook een bezoek brengen aan de 
volksvermakelijkheden in de straat. 
Alzoo zou ’t in Ginderbroek op Maandag 16 Juli 1919 een ware 
plezierdag wezen …. zonder kermis! 
     
We stellen ons blad bereidwillig ten dienste, om kosteloos een al-
gemeen programma op te nemen in het nummer van aanstaande 
week, zoo wij de bevolking van Ginderbroek hiermede dienst kun-
nen bewijzen. 
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Dat de herbergiers van Ginderbroek maar één kermisdag met ‘spel’ 
mochten houden, dus maar één kermisdag met bal, was moeilijk te 
verteren. Ze zullen die beperking trachten te omzeilen met onder meer 
volksspelen en een kermisstoet op zaterdag en maandag te organise-
ren. Het gaf dan toch al de indruk dat Ginderbroekkermis meer was 
dan één dag.  
Tezelfdertijd pleitten ze ervoor om die kermis zo ordelijk mogelijk te 
laten verlopen. Ze wilden zeker geen aanstoot aan het gemeentebe-
stuur geven van wangedrag en onregelmatigheden:  

 
Het waren te wenschen dat elkeen de kermis moge meêvieren in 
gulle vreugde en deftig plezier en dat geen enkel hindernis den 
gang der kermis store, was een duidelijk boodschap in Het An-
noncenblad van Moll van 1919.  

 
Maar het heeft niet mogen zijn. Het enthousiasme werd fel ingedijkt 
door een vechtpartij: 

 
Ghinderbroek-kermis werd zondag druk bezocht en fel gevierd. 
Spijtig dat eene vechtpartij dezelve avond is komen storen. Een 
kermisgast van ter plaatse, de genaamde K.H. heeft zekeren S. 
van Milleghem, door eenen nogal tamelijk messteek getroffen in 
de bil, waardoor de getroffene dan ook vrij veel bloed verloor. Vol-
gens wij uit goede bron vernemen is de toestand van den ge-
kwetste niet zoo erg als wel gezegd werd. In alle geval, ’t ware te 
wenschen dat nimmer of nooit meer onze kermissen door zulke 
feiten werden geschandvlekt. 

 Het Annoncenblad van Moll, 1919. 

 
Ook in 1921 liep het kermisgebeuren in Mol-Centrum volgens Het An-
noncenblad van Moll weer eens uit de hand:  
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Alles liep wel van stapel. Evenwel ontwaren we de woelzieke 
geest van opgewondenheid, ja zelfs van kwaadaardige bejege-
ning onder de feestvierende volksmassa wederom in zekere mate 
heeft toegenomen.. Zoo werd er hier en daar wel eens hevig ge-
redetwist, ja werd men zelfs eens handgemeen bij ’n lichte boks-
partij. 
Voorwaar, zulks moeten wij ten zeerste afkeuren. Immers wat 
toch is er schooner en treffelijker dan te leven en te vieren onder 
mekaar in den zoetsten vrede en in jolige vroolijkheid. 

     
1922  
 
In dat jaar kreeg Ginderbroek de toelating om al twee dagen ‘spel’ te 
houden:  

 
Ginderbroek-kermis 
Deze wordt dus gevierd op Zondag en Maandag aanstaande. 
Het weze gezegd dat de bevolking dier wijken zich die dagen een 
massa volk verwachten. Ze hebben ervoor gezorgd dat keuken en 
kelder goed voorzien zijn. Bijzonder de herbergiers hebben erop 
bedacht dat er bij de kermis aantrekkelijk muziek behoeft gemaakt 
en dat er verfrissende dranken onmisbaar zijn. 
 

1924 
 
Tijdens de gemeenteraad van 24 mei 1924 werden alle kermissen in 
Mol definitief vastgelegd op een vast tijdstip. Die van Ginderbroek viel 
op de zondag na Hoogweerdig of beter te onthouden als de eerste 
zondag na Pinksteren.  
 
De bestuursleden van het mannenkoor Zucht naar Kunst van Ginder-
broek dokterden een programma uit. Het zangkoor leerde een kermis-
lied aan en gaf een concert op het Pleintje van Ginderbroek en in de 
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Veldstraat. Samen met de herbergiers werden wagens en groepen 
gevormd voor een optocht. Op maandag richtte het bestuur volksspe-
len in:  

 
Het programma 
Zondag en Maandag vieren we deze plezante kermis, waarvan 
gansch de bevolking wil deelnemen. Want in Ginderbroek heeft 
men er een handje van weg om kermis te vieren. Buiten de ver-
makelijkheden gaat Maandag te 1 uur de stoet uit, die ieders ver-
wondering zal uitlokken, en met volle longen zal ’t kermislied van 
dichter Boeeykens weerklinken:   

Zijn we dus vroom van zinnen 
Want kermistijden die verblijden gaan snel voorbij; 
Daarom mijn vrienden en goei vriendinnen, 
Met moed vooruit, volop gefeest, dat maakt ons blij! 

 
Programma stoet: 
  1. Klaoenen te paard   
  2. Overheid  
  3. Muziek De Vrije Vrienden   
  4. De nieuwe boeren en boerinnen  
  5. Wagen boeren met kleuters  
  6 Het nieuwe wiel van Avontura   
  7. Zangers en zangeressen   
  8. Chineezen  
  9. Heerenbuizen  
10. Antieke wagen 1500  
11. Groep ‘De Zjat’  
12. Gemengde groep   
13. Spoormannen. 
Concert: om 2 ½ ure in de Veldstraat, om 3 ½ ure in Ginderbroek 
Schatbewaarder: CH. Heylen, Voorzitter Jan Vanderschoot, 
schrijver Frans Cools 
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